Schola Cantorum Achel

De Schola Cantorum Achel werd in 1968 opgericht door Trappistenmonnik pater Michaél Strumpel
van de Sint-Benedictus-abdij van Achel (beter gekend als de Achelse Kluis)

Na het vertrek van de laatste monnik naar de abdij van Westmalle in juli 2020, kwam het
kloostercomplex in handen van een privé-persoon. De abdijkerk is inmiddels onttrokken aan de
eredienst; de brouwerij en het cafetaria draaien als voorheen op volle toeren. (het Trappistenbier is
nu ‘Abdijbier Achel’)

De koorzangers van Schola Cantorum Achel kwamen voorheen wekelijk samen, in de Maria-zaal
aldaar, om zich te bekwamen in het zingen van gregoriaanse gezangen, onder leiding van drs.
Wim Truijen. Elke vierde zondag was er een Gregoriaanse hoogmis in de abdijkerk.

Momenteel gaan de repetities wekelijks door op dinsdag namiddag: in de zomer in de Sint-
Laurentiuskerk van Hamont (gemeente Hamont - Achel) en tijdens de wintermaanden in de kapel
van de zusters Augustinessen van Hamont.

Elke tweede zondag zingt de Schola in de kapel van het Woon-Zorg-Centrum Sint-Jan-
Berchmans te Hamont, Bosstraat 7

De huidige dirigent is Martin Bastiaans.

Voorzitter Jan Lempens, tel. 089 472 432

Website: www.achelsekluis.org is vervangen door www.scholacantorumachel.org
E-mail: info@scholacantorumachel.org
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